
Een podwalk van 'Het water komt!' in Oude Tonge

Het verdronken dorp

In het zwaarst getroffen dorp vertellen inwoners over de Watersnoodramp
van 1953.

We lopen door Oude-Tonge en gaan terug naar de nacht van 1 februari 1953. Het stormt hard,

maar het dorp is in diepe rust. Wat niemand verwacht, gebeurt toch. "Toen was er iemand in de

straat en die ging roepen: er staat een dijk op doorbreken. Toen kwam pa weer binnen en toen zei

hij we moeten naar boven. Mijn moeder heeft de broodtrommel en een pan met vlees gepakt en we

zijn naar boven gegaan." Oude-Tonge wordt overvallen door het water, in de rampnacht van 1

februari 1953. De dijken breken en de dorpsbewoners vluchten naar de zolders van hun huizen.

Maar die huizen zijn vaak niet bestand tegen de kracht van het water. Tijdens deze wandeling hoor

je de indrukwekkende verhalen van de overlevenden van de Watersnoodramp in dit zwaar

getroffen dorp.

1 Kou en Wind

Welkom in Oude-Tonge, een dorp op Goeree-Overflakkee. Tijdens deze wandeling neem ik

je mee terug naar de watersnoodramp van 1953. We nemen het kleine steegje aan de

achterkant van de parkeerplaats, richting de Zuiddijk. Daar slaan we rechtsaf. We gaan terug

naar het begin, naar zaterdag 31 januari. Het is koud en het waait flink. De mensen hier op

het eiland zijn wel wat gewend. Het slechte weer is dit keer een voorbode voor een grote

ramp. Niet alleen voor de ruim 3000 mensen die hier in het dorp en in de polders eromheen

wonen. Maar ook voor al die andere mensen op de Zuid- Hollandse eilanden, in Zeeland en

het uiterste westen van Brabant. Het is een geïsoleerd gebied. Mensen wonen op eilanden en

zijn sterk op elkaar aangewezen. Veel mensen hebben geen telefoon. Het nieuws lezen de

mensen in de krant, of ze horen het via de radio.



2 De Kaai

We steken het plein hier schuin rechts over richting de Kaai. We lopen dus richting de kop

van de Haven. In 1953 is in Oude-Tonge de nasleep van de Tweede Wereldoorlog nog goed

voelbaar. Het is de tijd van de wederopbouw. Wegen worden aangelegd en er worden huizen

gebouwd. Voor de verbetering van de dijken is weinig aandacht, geld om de dijken te

versterken is er niet.

3 Zwaarst getroffen

Aan het eind van de Kaai gaan we rechtsaf naar de Heerendijk. Het is een van de vele dijken

in – en rond Oude Tonge. Onderweg komen we langs veel plekken die herinneren aan de

Watersnoodramp. Want dit kleine, rustige dorp is de zwaarst getroffen plek in het

rampgebied, met meer dan 300 slachtoffers.



4 Meters onder zee

We lopen hier de dijk op en de polder in. We laten het dorp achter ons. Bij de begraafplaats

aan onze linkerzijde zullen we later terugkomen. Vanaf de dijk zie je de laaggelegen polders

goed liggen. Ze liggen vaak meters onder zeeniveau. De zee ligt verderop en dat is in 1953

niet anders. Zaterdag 31 januari begint heel gewoon. Mensen werken, poetsen hun huis en

maken zich op voor de zondag. Want die dag staat hier in het teken van rust en van het

geloof. Als je de radio aanzet, dan hoor je wel dit bericht van het KNMI Geluid op: Bericht van

de Stormvloed waarschuwingsdienst Boven het Noordelijke en Westelijk deel van de

Noordzee woedt een zware storm tussen Noordwest en Noord. Het stormveld breidt zich

verder over het zuidelijke en oostelijke deel van de Noordzee uit. Verwacht mag worden dat

dat de storm de hele nacht zal voortduren. Daarom werden vanmiddag om half zes de

groepen Rotterdam, Willemstad en Bergen op Zoom, gewaarschuwd voor gevaarlijk hoog

water. (Fade out) Of mensen zich hier zorgen maken over dit bericht? Nee, verreweg de

meesten niet. Het stormt wel vaker. En waarom zou het deze keer erger zijn dan anders?

Burgemeester Bram van Dijk gaat die zaterdagavond extra vroeg naar bed. Hij moet nog

bijkomen van een feestje een dag eerder. In de keuken van een van de vele arbeidershuisjes

in het dorp zit de 18-jarige Piet van den Ouden de Panorama te lezen. Hij is uit geweest met

een paar vrienden en is blij verrast bij thuiskomst nieuwe tijdschriften te vinden. Het stormt,

maar ook Piet is niet ongerust. Wie wel ongerust is, is sluiswachter Piet van Royen. Bij de

sluis waar we zo komen, ziet hij het water in het Havenkanaal stijgen. Om half elf die avond

heeft de sluiswachter al de vloeddeuren dichtgedraaid, om te voorkomen dat het hoge water

naar Oude-Tonge stroomt. Van Royen wil mensen in het dorp waarschuwen maar durft zijn

post bij de sluis niet te verlaten. Hij heeft zoals veel mensen in die tijd geen telefoon en kan

dus ook niemand bellen. Het is pikdonker buiten, het stormt en het regent.

5 De sluis van Piet

Hier rechts is de sluis. We lopen omhoog en blijven daar even staan zodat we goed kunnen

rondkijken. Dit is de plek waar sluiswachter Van Royen die avond ook staat. Midden in de

storm en hij ziet het water komen. Hij heeft al veel stormen meegemaakt, maar deze maakt

hem onrustig. Het water komt zo snel op. Vanaf dit punt kun je goed Oude-Tonge zien liggen.

Als je je ronddraait zie je overal polders, omringd door dijken



6 Een steen door de ruit

We keren terug naar het dorp. Het dorp dat de sluiswachter zo graag wil waarschuwen:

mensen pas op, doe iets! Uren zit Van Royen alleen bij de sluis en ziet het water hoger en

hoger worden. Rond 2 uur duiken er opeens twee bezorgde mannen op. Ze komen uit het

dorp en willen met eigen ogen zien hoe het in de polder en bij de sluis is. Ze schrikken. Er

moet iets gebeuren, de burgemeester moet in actie komen. Maar die reageert niet. Die ligt

nog steeds in diepe slaap. De mannen gaan terug naar het dorp, en dan doet één van hen

doet iets heel bijzonders. Hij gooit een steen door de ruit van de burgemeester. Het geeft aan

hoe hoog de nood is. Een burgemeester is in 1953 nog een echte gezagsdrager. Iemand

waar je niet mee spot. De burgemeester vindt het nog te vroeg om het hele dorp te

waarschuwen. Hij wil eerst met eigen ogen zien wat er aan de hand is. Het groepje gaat door

de storm en de regen weer terug naar de keersluis van Piet van Royen. Het water komt snel

op. Het staat al bijna in de grote polder vlak bij de sluis. Wat ze niet weten is dat een zeedijk

van een andere polder het al heeft begeven.

7 Crisis

We lopen de dijk weer af en gaan bij de haven links de Kaai op, langs de huizenrij. Aan het

einde staat het Raadhuis. Hier roept de burgemeester die zondagochtend in alle vroegte een

crisisvergadering uit. Het water stroomt dan al de polders binnen. Met man en macht wordt

geprobeerd om nog mensen uit het gebied te halen. Piet Jacobs is met zijn auto in de buurt

van de zeedijken. Piet Jacobs: "Ik werd gevraagd of dat ik de mensen wilde evacueren naar

Nieuwe-Tonge. Dat was een gezin van een vader, moeder en drie kinderen. Er was een

ontzettend harde wind, en regen. Verwoestend." Het lukt Piet het gezin in de auto te krijgen.

Maar het water komt heel snel op. Jacobs kan op een dijk nog snel uitstappen. Het portier

aan de kant van het gezin, gaat niet meer open. Het water staat hoog tegen de deur aan. Het

is een beeld dat Jacobs zijn hele leven lang bij blijft. Piet Jacobs: "En toen schoof die de

polder in. En dan weet je dat er mensen in zitten die verdrinken."

8 Langs het Raadhuis

We lopen langs het Raadhuis op nummer 3 en slaan vervolgens af naar rechts.



9 Boeren waarschuwen

We gaan hier naar links de Molendijk op. Als je daarvoor even rechtdoor kijkt, zie je de

lagergelegen Voorstraat. Hier ligt in 1953 het postkantoor en bij het licht van een gaslamp

probeert postkantoorhouder Hartman die zondagochtend in alle vroegte de boeren in de

polders per telefoon te waarschuwen. Hartman schrikt van wat hij te horen krijgt. Binnendijken

zijn gebroken, polders staan onder water en mensen vluchten naar zolders. Ze kunnen geen

kant op.

10 Familie Los verliest dochtertje

Wij lopen verder over de Molendijk. Deze dijk is één van de weinige dijken die het wel houdt,

dat geldt ook voor de huizen die hier staan. Stevig gebouwde huizen, die ook nog eens hoog

staan. Het Oude-Tonge van 1953 is veel kleiner dan nu. Bij de molen verderop eindigt het

oude dorp. Daarachter liggen de polders met daarin boerderijen. Ook de boerderij van Sara

Los en haar familie. Als de golven op de boerderij beuken en het water binnenstroomt, vlucht

het gezin Los naar de vliering, een ruimte boven de zolder. Ook daar zijn ze niet veilig. Door

de kracht van het water stort de voorgevel van het huis in. De vliering waar de hele familie op

zit, zakt aan een kant naar beneden. Voor de ogen van Sara, verdwijnen haar schoonvader

en schoonzus het water in. Niet veel later glijdt ook hun dochtertje de watermassa in. Ze is

nog maar vier jaar oud. Sara zal haar nooit meer terugzien. Sara is hoogzwanger en houdt

haar jongste dochter Marja stevig vast. Ze is ervan overtuigd dat zij ook worden verzwolgen

door het water. En dan gebeurt er een wonder. Alles stort in, maar ze komen op een stuk

zolder terecht. Gelukkig niet in het water. Het is pikkedonker. Maar Sara hoort vlakbij een

stem. Het is haar man Johan. Hij roept. Hij leeft nog!



11 Angst voor de bevalling

We gaan hier schuinlinks de Molenweg op. En lopen zo naar de molen. Hoe gaat het verder

met Johan, Sara en de kleine Marja? Ze zitten met z’n drietjes op de restanten van hun deels

ingestorte boerderij. Overal waar ze kijken, zien ze alleen maar water. Het stormt, het is

ijskoud. Ze zijn in shock. Dochter Marja kan van schrik geen woord meer uitbrengen. En

Johan is bang dat zijn vrouw temidden van dit alles gaat bevallen. Pas op maandagmiddag –

na meer dan 36 uur dus - verschijnt er een helikopter. Gestuurd door de dokter, want die weet

dat er een hoogzwangere vrouw in de polder woont. Johan en Sara zijn verbaasd dat er nog

meer overlevenden zijn. Ze waanden zich op het dak van hun ingestorte huis de enigen die

nog leven.

12 Hoog en droog

We zijn nu bij de molen, en nemen het trappetje rechts omhoog. Daarna gaan we naar rechts

en vervolgen de Molendijk. De molen doorstaat de storm en al het water goed. Het staat

zoals je ziet hoog op de dijk. Het is een oriëntatiepunt voor de mensen in dorp en ver

daarbuiten. Net zoals de kerktorens dat zijn.

13 Natte voeten

We zijn aangekomen bij een Augmented Reality (AR) punt. Hier kunnen we zien hoe hoog

het water destijds kwam tijdens de watersnood. Pak je telefoon erbij om de waterhoogte te

kunnen zien. Klik op de AR-knop op je scherm en kijk met je telefoon om je heen. Dan vertel

ik je zo wat je ziet. We lopen hier langs de molen op de Molendijk. Op deze dijk, die destijds

intact bleef, kwam het water tot een halve meter hoog. Zoals je ziet, hier op de dijk haalde je

vooral natte voeten. Maar voor de bewoners hier links op de Schoolstraat kwam het water

beduidend hoger. Als je met de camera om je heen kijkt zie je goed wat voor impact dit moet

hebben gehad op de bewoners van Oude Tonge.

14 Molendijk

We nemen hier links de trap naar beneden en gaan naar rechts de Schoolstraat in.



15 Arbeiderswijk

Hier houdt het dorp in 1953 zo’n beetje op. Er staan wat boerderijen. En hierachter links ligt

een arbeiderswijk met goedkope, vaak slecht gebouwde huizen. Net zoals in de rest van

Oude-Tonge zijn de mensen hier op die zaterdagavond gewoon gaan slapen. Zij kregen niets

mee van de ramp die zich intussen voltrok. De noodklok luidt zondagochtend maar heel kort.

De elektriciteit valt uit door de storm en de touwen om met de hand de klok te gaan luiden zijn

zoek.

16 Geen schijn van kans

We gaan hier links de Jozefdreef in. Oude Tonge zit in de val. De zeedijken begeven het. Ook

de binnendijken rondom de polders zijn niet bestand tegen zoveel kracht van het water. En nu

komen van drie kanten tegelijk immens hoge golven het dorp binnen rollen. De Jozefdreef is

in 1953 een doodlopend straatje met vrijstaande huizen en rijtjeshuizen. Kijk eens goed om je

heen en probeer je voor te stellen dat in dit kleine straatje zomaar zeventien huizen worden

weggevaagd door metershoge golven en harde storm. De bewoners worden totaal

overrompeld en maken geen schijn van kans. Zesendertig mensen verdrinken hier.

17 65 doden

Aan het einde van de straat gaan we rechtsaf, het heet hier nog steeds de Jozefdreef. We

lopen nu door het zwaarst getroffen gebied. De eerste metershoge stormvloed die deze wijk

overspoelt, komt zondagochtend heel vroeg. Maar wat veel mensen niet weten is dat het daar

niet bij blijft. Zondagmiddag komt er nog een vloed. Bij deze vloed verliezen heel veel mensen

het leven.



18 Met het vleesplan naar zolder

We nemen de eerste straat links, de Julianastraat. Die lopen we in. Hier woont de 8-jarige Ina

Mackloet met haar ouders, haar oudere broer en jongere zus. Haar vader wordt die nacht

wakker van het lawaai en gaat naar buiten om te kijken wat er aan de hand is. Ina vertelt daar

later over: "Toen was er iemand in de straat en die ging roepen: er staat een dijk doorbreken.

En toen kwam pa weer binnen en toen zei hij: we moeten naar boven. Mijn moeder heeft de

broodtrommel en een pan met vlees gepakt en we zijn naar boven gegaan. Toen ging het

verschrikkelijk hard, alsof ik op het strand stond. Met schuimkoppen kwam het water zo de

straat in golven. Toen sloeg de voordeur eruit en toen klotste het water zo de trap op. En toen

zaten we daar met z’n vijfjes." Als er een heel groot stuk van een ingestort dak van de buren

langs drijft, springt het gezin er in wanhoop op. Ina: "Als laatste sprong van mijn vader van de

dakgoot en toen stortten alle drie de huizen in. Dat was wat. D’r benne 65 verdronken" Bijna

was Ina ook verdronken. Ze valt in het water en raakt bewusteloos. Haar oudere broer ziet

kans haar te pakken en naar het droge te krijgen.

19 Huizen uit Zweden

We lopen door tot de hoek met de Doelenstraat. En daar staan we even stil. Als je hier naar

links kijkt, naar de overkant van de straat, zie je grote, gele houten huizen. Ze komen uit

Zweden en zijn hier na de ramp als noodhulp neergezet. En ze staan er nog steeds.

20 De Doelenstraat

We slaan nu rechts af de Doelenstraat in. Oude-Tonge krijgt na de ramp niet alleen hulp uit

Zweden. Veel landen leven mee en helpen. In Nederland zelf ontstaan ook tal van hulpacties.

Iedereen heeft te doen met de vele slachtoffers. Eén stad springt eruit en dat vertel ik zo.



21 Hulp uit Haarlem

We zijn aangekomen bij een Augmented Reality (AR) punt. Hoe gingen de mensen hier om

met zo'n plotselinge watersnood? Pak je telefoon erbij om de geschiedenis terug te halen.

Klik op de AR knop op je scherm en volg dan mijn instructies. Ik vertel je waarop je de

camera moet richten en wat je vervolgens ziet. Richt je camera op het huis met

straatnaambord haarlemmerstraat en zorg dat de hele zijkant van het huis in beeld is. We

zien de Haarlemse meisjes. Ook wel de moddermeisjes genoemd. Gewapend met emmers,

schoonmaakspullen en bezems helpen ze met opruimen van al het puin. En overal ligt

modder.

22 Nog meer hulp

Direct na de ramp komen er ook ambtenaren uit Haarlem om te helpen met de wederopbouw.

Oude Tonge is grotendeels verwoest, er zijn meer dan 300 mensen omgekomen en hoe pak

je dan de draad weer op? Overal ligt puin en modder. En niet te vergeten de kadavers.

Verdronken koeien, paarden, varkens en honden liggen in het dorp. Eén koe overleeft de

ramp op bijzondere wijze. En dat speelt zich af in de volgende straat.

23 Een koe op zolder

We gaan hier linksaf de Hilstraat in. Even verderop op de hoek met de Nieuwstraat. vluchten

de bewoners, zoals overal voor het water. De voordeur laten ze in de haast openstaan.

Terwijl het water hoger komt, stapt een koe – ook op de vlucht- het huis binnen. Klimt de trap

op en overleeft het. Als na de ramp het huis wordt opgeknapt, plaatsen metselaars als

eerbetoon aan de koe een gevelsteen. Kijk maar even, die is nog steeds te zien in het huis op

de kruising met de Nieuwstraat. Kijk maar even, die is nog steeds te zien in het huis op de

kruising met de Nieuwstraat



24 Drijven op een dak

We blijven de Hilstraat volgen en komen zo uit bij de Emmastraat. Daar waren de huizen

destijds duurder, groter en veel beter gebouwd. Ze waren dus ook beter bestand tegen het

water en de wind. En naar die straat drijven Ina en haar familie toe. Op dat stuk dak,op zoek

naar een veilige plek. "En zo dreven we tegen het huis van de familie Osseweijer aan, daar

ging een raam open. Die heeft ons allemaal naar binnen getrokken. Toen voelden we ons

weer een beetje veilig."

25 Springen over ingestorte daken

We gaan hier linksaf, de Emmastraat in. Weet je nog die jongen, over wie ik aan het begin

van de wandeling vertelde. Die jongen die nadat hij was uitgegaan zo lekker had zitten lezen

in nieuwe tijdschriften. Nou die jongen, Piet van den Ouden, woont net als Ina Mackloet in de

Julianastraat. En ook hij is bij de familie Osseweijer aangespoeld. Het is een helse tocht

geweest. Piet en buurgenoot Bas hebben zich met touwen aan elkaar vastgemaakt. Valt de

een, dan kan de ander hem redden, is het idee. Ze springen over neergestorte daken, over

stukken hout, ze zien lijken drijven. Bij de familie Osseweijer horen ze dat er genoeg plek is

om meer mensen op te vangen. Piet draait zich om en gaat met gevaar voor eigen leven

weer terug naar de Julianastraat. Twee keer gaat hij kopje onder en denkt dat hij er geweest

is. Maar hij komt weer boven. Die zondag redt Piet samen met anderen 80 mensen. Na

afloop herinnert Piet zich vooral hoe apathisch de mensen waren. Ze staarden maar in het

niets.

26 Niemand weet iets

We slaan nu rechtsaf de Willemstraat in. Wat er zich hier in Oude-Tonge afspeelt, weet die

zondag nog niemand in de rest van het land. Het dorp is net zoals veel andere dorpen in

Zeeland en Zuid-Holland compleet van de buitenwereld afgesloten.



27 De rest van Nederland ontwaakt

Aan het einde van de straat slaan we links af, en gaan dan direct weer rechts. We blijven op

de Willemstraat lopen. Op zondagmorgen, als er nog altijd mensen doodsbang en verkleumd

op daken zitten, hoort de rest van Nederland dit bericht; "Goedemorgen luisteraars, hier is

Hilversum Nederland. Het is vandaag 1 februari 1953. In verscheidene plaatsen in het westen

van het land is een noodtoestand ontstaan door abnormale waterstanden. Mededingen

hierover van uiteenlopende ernst bereikten ons tot nu toe uit Zwijndrecht, Dordrecht,

Rotterdam, Maasluis, Willemstad, Cadzand, Melingzand Kruiningen, Texel." Je hoort het. Het

gaat niet over Oude-Tonge, of over Goeree Overflakkee. Niemand weet welk drama hier zich

afspeelt, contact met de buitenwereld is nog altijd onmogelijk.

28 De straat van de burgemeester

Wij gaan hier rechtsaf, de Kolfweg in. De Kolfweg is een voorname straat. Hier wonen tijdens

de ramp veel notabelen in grote stevige huizen die wel tegen een stootje kunnen. Dat kun je

goed zien, hier staan veel huizen van voor de ramp. In deze straat woont ook de

burgemeester.

29 De hulpverleners geëerd

We steken de straat over naar het parkje, aan het eind staat een monument. Het is een

eerbetoon aan alle hulpverleners die na de ramp naar Oude-Tonge zijn gekomen om de

bevolking te helpen. Het monument is hier neergezet bij de 50ste herdenking van de

watersnood in 2003. Als je goed kijkt zie je dat het monument bestaat uit een vloer van

basaltblokken en negen zandzakken van beton. Uit de gepolijste muur kan water sijpelen. Als

je klaar bent, lopen we verder.

30 Eerste vliegtuigen

We vervolgen de Kolfweg rechtdoor over de kruising met de Bernhardstraat. De hulpverlening

komt heel moeilijk op gang. Het duurt lang voordat bekend wordt, wat er aan de hand is. Dat

komt ook vanwege het slechte weer, door de storm kunnen amper verkenningsvliegtuigen de

lucht in. Op zondagmiddag vliegen de eerste vliegtuigen over.



31 Rubberboten

We lopen hier links om de kerk heen. De vliegtuigen werpen drie rubberboten af boven Oude-

Tonge. Dat is die zondag de enige hulp van buitenaf. De mensen gaan een tweede nacht in.

De storm is afgenomen, maar de inwoners van Oude-Tonge zijn uitgeput. Ze hebben het

ijskoud, hebben honger en zijn bang. Bang voor nog een stormvloed. Pas maandag komt de

hulp echt op gang. Het noodweer is voorbij, maar het dorp Oude Tonge - of wat er nog van

over is - staat onder water.

32 Een cadeau uit Italië

We slaan linksaf de Voorstraat in. Zes jaar na de ramp, in 1959 vindt in deze straat een

bijzonder feestje plaats. Het nieuwe gebouw voor de wijkverpleging wordt geopend. Het is

een gift uit Italië. De Italiaanse minister van Sociale Zaken is een van de aanwezigen. De

Italianen maken deze dagen een tournee door het getroffen gebied, maar liefst 35

wijkgebouwen worden geopend. Allemaal betaald door de Italiaanse regering en het

Italiaanse Rode Kruis. Het pand zelf – op nummer 9a – is allang geen kruisgebouw meer.

33 Lichamen in een garage

We slaan aan het einde van de straat linksaf de Oostdijk op. Ook deze dijk heeft het

gehouden. In 1953 staat hier in de wijk een garage. Direct na de ramp worden daar de

gevonden lichamen naar toe gebracht, ze worden gewassen en opgebaard. Mensen gaan er

heen om familieleden te identificeren. Niet iedereen wordt meteen gevonden. Maanden later

komen er nog lichamen uit de modder en onder het puin vandaan.

34 Massagraf

Bij de T-splitsing gaan we rechtsaf en lopen weer op de Heerendijk. Wat moet je doen met de

slachtoffers als de begraafplaats onder water staat? Op een droog stuk grond, wordt een

massagraf gemaakt. Hier komen alle gevonden lichamen in terecht. Het is de bedoeling om

de slachtoffers later op de begraafplaats te herbegraven, maar dat gebeurt niet meer.



35 De Watersnoodbegraafplaats

We slaan linksaf naar de Watersnoodbegraafplaats. Aan de linkerkant staan een rij

informatieborden met foto’s. Hier kun je zien hoe het dorp er direct na de ramp uit heeft

gezien. Aan het begin van de begraafplaats staat een beeld van een moeder die haar kind

probeert te redden. Het beeld is al in 1953 geplaatst, en is betaald uit de opbrengst van oud

ijzer uit de resten van het dorp.

36 Herdenking

Als je wilt kun je hier langs de graven lopen. Ieder jaar wordt hier de ramp nog herdacht.

Stem: "De oudste die hier ligt, had een heel leven achter zich en was 91 jaar. De jongste had

nog een heel leven voor zich maar mocht slechts 18 dagen oud worden." Je hoort Wim

Harteveld, hij is één van de organisatoren van de jaarlijkse herdenking.

37 De noodlottige hulpverlener

Ruim 300 slachtoffers van de watersnoodramp liggen hier. Mensen uit dit zwaar getroffen

dorp en de polders eromheen. Eén steen is voor een hulpverlener die omkwam, een 21-jarige

militair uit Leiden. Hij werd geraakt door een rotorblad van een helikopter en was op slag

dood.

38 Voor en na de ramp

We lopen terug naar het begin van de begraafplaats en slaan daar rechts af, de Heerendijk

op. Bij de splitsing gaan we weer linksaf, terug naar de parkeerplaats waar we zijn begonnen

Voor veel mensen in Oude-Tonge is er een voor en een na de ramp. Nergens anders in het

rampgebied zijn er zoveel mensen omgekomen als hier, 305. In het hele getroffen gebied

verloren 1836 mensen: kinderen, mannen en vrouwen, Jong en oud- het leven. Oude-Tonge

is weer opgebouwd. De dijken zijn versterkt, het deltaplan is er gekomen. En Oude-Tonge ligt

niet meer op een geïsoleerd eiland. Het Waterschap Hollandse Delta houdt goed in de gaten

of de dijken en duinen met het oog op de klimaatverandering in de toekomst ook nog veilig

zijn. En van sommige dijken staat nu al vast dat ze verder moeten worden versterkt.



39 De Kaai

We slaan hier linksaf en lopen terug naar de parkeerplaats. We zijn bijna aan het einde

gekomen van deze wandeling. Dank je voor je aandacht en voor het luisteren en ik wens je

nog een fijne dag. Wel thuis en wie weet tot een volgende wandeling.

Gefeliciteerd! Je hebt de podwalk in Oude Tonge voltooid. De route was 4,2km lang.


