
Een podwalk van 'Het water komt!' in Valkenburg

De onmogelijke ramp

Noodweer met extreme regenval veroorzaakt in 2021 een drama in het
Limburgse Geul

Deze route voert ons door Valkenburg in het Limburgse Geuldal, omringd door heuvels en

mergelgrotten. Valkenburg ligt in het Limburgse Geuldal, omringd door heuvels met mergelgrotten.

Juist deze ligging maakt het de stad kwetsbaar voor het water. Door de grote hoogteverschillen is

de Geul de snelst stromende rivier van ons land en tijdens de wandeling kronkelt ie voortdurend

mee. Het is onvoorstelbaar hoe zo’n klein stroompje in 2021 kon veranderen in zo’n gigantische

verzwelgende watermassa, met grote ravage tot gevolg, binnen enkele uren stroomde de hele

binnenstad vol. De huizen met hun muren van het kleiachtige mergel zijn nog steeds niet helemaal

droog. Er wordt met man en macht gewerkt om de kademuren in de stad te herstellen. Om een

tweede watersnood te voorkomen moet de hele regio met elkaar samenwerken.

1 Lieflijk en bescheiden

Fijn, dat je er bent! Vandaag volgen we een kleine rivier, die al eeuwenlang het landschap

van dit deel van Limburg bepaalt: de Geul. Lieflijk, idyllisch en bescheiden. Maar soms even

niet. Zoals in de zomer van 2021, als de rivier hele dorpen en steden in bezit neemt. Kom,

dan gaan we op pad. Zie je daar achteraan links op de parkeerplaats een doorgang in het

hek? Daar moeten we heen, en dan daarna meteen rechtsaf. Tijdens het lopen vertel ik je het

verhaal van de watersnood die niemand voor mogelijk had gehouden. En terwijl ik vertel, kun

je gewoon doorlopen, dan beleef je het allemaal op z’n best. Welkom – bij Het water komt!

2 Visvijver Geulpark

We gaan hier rechtsaf, bij het bord Visvijver Geulpark nemen we dat paadje het bos in.



3 Snakken naar vrijheid

We gaan hier links en volgen het pad langs de visvijver. Na bijna anderhalf jaar van

lockdowns en avondklokken maakt Valkenburg zich op voor een stralende zomer. De

coronapandemie lijkt op haar retour. In elk geval tijdelijk. Iedereen snakt naar vrijheid. Als in

juli de zomervakantie begint, zijn vrijwel alle hotels, vakantieparken en campings in Limburg

volgeboekt, vooral in de toeristische trekpleister Valkenburg. De ondernemers in de horeca

durven het bijna niet te hopen: wordt dít dan de zomer die de malaise van de afgelopen jaren

goed maakt?

4 Het laagste punt

We gaan hier rechts met de oever mee en dan verderop naar links. Een paar dagen later

komt het KNMI met slecht nieuws voor de vakantiegangers: noodweer op komst. De

weerdienst geeft een code geel af vanwege extreme regenval in Limburg. Maar niet alleen

hier regent het dat het giet. Vlakbij over de grens, in de Belgische Ardennen, is het dan al een

tijdje bar en boos. En in de Duitse Eifel, iets verder naar het oosten, regent het alsof ook de

weergoden maandenlang hebben gewacht op het einde van de lockdown. In een paar dagen

tijd valt op sommige plekken meer dan honderd keer zoveel regen als normaal , . In de

Belgische Ardennen en de Duitse Eiffel is dan al sprake van een echte watersnoodramp. En

al dat water wil naar zee. Het zoekt zijn weg van de steile hellingen door smalle dalen naar

het laagste punt van het rampgebied. En dat is – hier.

5 Op naar de rivier

We houden hier op de y-splitsing rechts aan.



6 De Geul is overal

Zie je daar dat riviertje stromen? Dat is dus de Geul. Die volgen we naar rechts, alsmaar met

de rivier mee. Moeilijk voor te stellen dat dat lieflijke stroompje zo’n ravage kan aanrichten?

Als je de rivier nu ziet stelt ze misschien niet zoveel voor. Maar als je goed kijkt zie je wel dat

het water een aardige stroomsnelheid heeft. De hoogteverschillen hier in Valkenburg zijn op

sommige plaatsen behoorlijk indrukwekkend. Dat zul je verderop nog wel merken aan je

bovenbenen. En het zijn juist die steile hellingen die maken dat het water zo’n verwoestende

kracht heeft. Terwijl in Duitsland hele huizen worden meegesleurd door het water, stijgt in

Valkenburg de Geul sneller dan zelfs de oudste inwoners ooit hebben meegemaakt. Dertig

keer zoveel water als normaal, dendert er dan door de rivier. Of nou ja, door de stád,

eigenlijk, want tegen die tijd is de Geul overal om ons heen. Als we straks in de historische

stadskern zijn, zie je direct dat Valkenburg niet gebouwd is om weerstand te kunnen bieden

aan zulke extreme omstandigheden. Binnen enkele uren loopt de binnenstad vol water.

Mensen sjouwen met zandzakken, maar het is veel te laat, en veel te weinig. Er is geen

ontkomen aan. Het vrolijke, zonnige hoogseizoen waarop iedereen zo had gehoopt valt al in

het water voor het is begonnen.

7 700 gezinnen dakloos

We gaan hier links de brug over en dan rechtdoor, het bos in. Terwijl het water stijgt, beukt

het op de bruggen die de verschillende delen van het centrum verbinden. Waar je onder

normale omstandigheden meters diep de rivier ziet stromen, loopt het water nu over de

brugdekken heen de stad in. Door de kracht van al dat water dat dagenlang duwt en trekt

bezwijken constructies en raken meerdere bruggen ontzet. Zoals we straks zullen zien,

verdwijnt er zelfs een complete brug in de kolkende massa. Bijna tweeënhalfduizend

gezinnen krijgen te maken met schade aan hun huis en inboedel. Honderden inwoners en

hotelgasten moeten hals over kop worden geëvacueerd en het leger moet eraan te pas

komen om iedereen op tijd weg te krijgen uit gebieden waar het te gevaarlijk is om te blijven.

Als na afloop de balans wordt opgemaakt zijn zeker zevenhonderd huizen onbewoonbaar –

de gezinnen dakloos. Zo’n vierhonderdvijftig winkeliers en horecaondernemers kunnen hun

zaken voorlopig niet meer openen. De schade wordt dan geschat op een bedrag van bijna 2

miljard euro, maar daarin is de omzet die de ondernemers mislopen, niet meegerekend.



8 Evacueren en ontruimen

We gaan hier rechtsaf, richting de Oosterweg. Daar gaan we vervolgens links. Zodra de Geul

buiten haar oevers treedt gaat er natuurlijk van alles mis. Putdeksels komen omhoog in de

straten, toiletpotten spugen water en op veel plaatsen vallen voorzieningen uit zoals gas en

elektriciteit. Voor de meeste mensen betekent dat ongemak. Maar voor de kwetsbare

bewoners in verzorgings- en verpleeghuizen is dat natuurlijk anders. Verschillende

zorginstellingen moeten daarom in allerijl bewoners overbrengen naar andere plekken. Daar

moet zelfs een traumaheli aan te pas komen. Ook een hospice ziet al vroeg in de avond hoe

de rivier over de drempel komt. We liepen er daarnet bijna langs, in het Geulpark, misschien

heb je het zien liggen. In het hospice wonen mensen die aan het einde van hun leven zijn. De

enige zorg die we hen nog kunnen geven is liefde en aandacht, in een zo huiselijk mogelijke

omgeving. Voor de bewoners van het hospice en hun familie is zo’n evacuatie natuurlijk erg

emotioneel en enorm verwarrend . Net als voor dieren, trouwens. Zie je dat gele gebouw aan

de linkerkant van de weg? Dat is het voormalige koetshuis van Kasteel Oost. In de kasteeltuin

is ook een kinderboerderij, met varkens, schapen, geiten en pony’s. De dieren begrijpen er

niets van als de Geul plots over de wei en door hun hokken stroomt. Ja, de varkens voelen

zich eerst nog wel thuis in de modder, maar als het water stijgt zoeken de dieren het toch

allemaal hogerop. Rondom en op het bordes van het kasteel wachten ze af wat er gaat

gebeuren. Komt het water nog hoger, of zijn ze daar veilig?

9 TV gaat op zwart

We gaan hier linksaf het paadje in langs Voetbalvereniging Walram. We volgen het pad tot

we opnieuw bij een bruggetje komen. Niet alleen zitten veel huishoudens zonder stroom, ook

de lokale zender TV Valkenburg gaat op zwart, en dat tijdens het grootste nieuwsevenement

van de eeuw! Energiebedrijf Enexis kampt met uitval van een aantal stroomstations,

waardoor een groot deel van Valkenburg in het donker zit, terwijl de Geul langzaam maar

zeker steeds meer bezitneemt van de stad . Ook de sportvelden waar we nu langs lopen

komen helemaal blank te staan. Onbedoeld verlicht de club zo misschien zelfs iets van de

druk op de stad, omdat de ondergelopen velden fungeren als een kleine waterbuffer. Maar de

club zelf heeft zwaar te lijden. Van kantine tot kleedlokalen en van bestuurskamer tot

ballenhok; overal staat ruim een meter water, en alles, maar dan ook echt alles is op slag

waardeloos . Niet vergeten: pad blijven volgen tot we bij het volgende bruggetje komen.



10 Zeeuwse redders

Hier bij de brug steken we de rivier over. Die volgen we over het pad naar rechts, in de

richting van het oude centrum. In de wijk waar we dadelijk langs wandelen bevinden zich

verschillende zorgcentra en verpleeghuizen. Danny ten Berge is afdelingshoofd van de

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie Zuid-Limburg. Met haar team staat ze continu in

verbinding met brandweer, politie, defensie, ambulancediensten en de overheid. Het is haar

taak om voor bewoners en patiënten van ziekenhuizen, verzorgingstehuizen en de thuiszorg

een veilige plek te vinden. Terwijl de regen met bakken uit de hemel komt en de eerste

kelders onderlopen, komen de eerste telefoontjes binnen. Niemand weet dan nog hoe hoog

het water zal komen, maar het ziet er niet best uit. En het noodweer houdt maar aan, tot in

Valkenburg de eerste zorginstelling ontruimd moet worden. Danny vertelt: “Er gebeurde

zoveel tegelijk, op zoveel verschillende plekken. Waterbuffers die op doorbreken stonden.

Een vloedgolf in Valkenburg. En met ieder overleg werd het scenario zwarter en zwarter.”

Toch lukt het Danny en haar team op tijd om een plek te vinden voor de bewoners van het

Geerlingshospice. In Zorgcentrum Valkenburg zitten de bewoners ook al even zonder

voorzieningen als gas, water en elektriciteit. Ontruimen kan niet langer wachten, maar voor

de zware legervoertuigen van de landmacht staat het water al te hoog. Gelukkig komt er hulp

– uit wel heel onverwachte hoek. Zodra de omvang van de ramp zichtbaar wordt, rijdt een

team van de reddingsbrigade Goes met twee boten vanuit Zeeland naar Limburg. Ze rijden

de hele nacht door en als ze ’s ochtend tegen zessen aankomen, kunnen ze direct aan de

slag om de bewoners van het zorgcentrum uit hun benarde positie te bevrijden. Gelukkig

kunnen ze snel worden opgevangen in omliggende steden en dorpen.

11 Het noodbevel

Zorgcentrum Oosterbeemd ligt ook in deze wijk, daar loopt de evacuatie iets minder soepel.

Niet alle bewoners zijn meteen even enthousiast over een ontruiming. Zij huren hun

aanleunwoningen van het zorgcentrum. En ook al is de angst te lezen op hun gezichten, ze

zijn zo gehecht aan die eigen plek, dat ze weigeren te vertrekken. Maar zo’n kwetsbare groep

ouderen kun je natuurlijk ook niet aan hun lot overlaten – het licht is uitgevallen en het water

staat ruim een meter hoog in de woonkamers. Danny en haar team doen wat ze kunnen,

maar er moet uiteindelijk een noodbevel van de burgemeester aan te pas komen om ook de

laatste bewoners naar een veilige plek te brengen.



12 Wildwaterbaan voor vis

We steken hier de Burgemeester Henssingel over en vervolgen onze weg rechtdoor over het

fietspad. Verderop komen we dan bij een wit huisje en een brug. Daar houden we links aan.

13 Wildwaterbaan voor vis

Dit witte huisje hoort bij stuw. Al eeuwenlang regelt de stuw het waterniveau in de Geul. Loop

even over het bruggetje naar de boom. Als je er bij staat, moet je eens goed opletten. Ernaast

ligt een soort wildwaterbaan. Dat is een vistrap, of vispassage. Die is zo ontworpen dat vissen

om de stuw heen kunnen. Tussen maart en juni kun je er met wat geluk zalmen en forellen

stroomopwaarts van bak naar bak zien springen . Tenminste, als er niks geks gebeurt. Zoals

een wolkbreuk die dagen duurt.

14 Vreselijk krap

We vervolgen het pad naar het Walramplein. Je kunt je hier misschien voorstellen wat er

gebeurt als dertig keer zoveel water als normaal door de stuw dendert. Aan de ene kant staan

huizen, en aan de andere kant is een kademuur. De rivier kan nergens naartoe – en die

doorgang is vreselijk krap.



15 Mozaïek

Zie je dat bankje met die mozaïektegeltjes daar? Het is ontworpen door Claudia Volders en

het staat hier ter herinnering aan de ramp. Je kunt hier even zitten, en uitkijken over het plein

terwijl je achter je de Geul hoort stromen. Waar denk je dan aan? Aan die bange dagen en

nachten? Of aan hoe alles gewoon verder gaat, dat het water vanzelf weer verdwijnt, en dat

de zichtbare sporen van de ramp vervagen? Maar kom, we moeten verder. Alsmaar

rechtdoor, gaan we. Het is tegen middernacht van de 14e juli als het water over de stuw en

de brug komt. Heel dit plein staat in een oogwenk blank. En het water stijgt hard, heel hard

door. In het hotel dat we net passeerden, drijft het meubilair door de foyer. De hotelgasten

moeten worden geëvacueerd. Dat kan pas de volgende dag, als er een shovel is geregeld.

Die pikt de gasten op van de eerste verdieping en zet ze vervolgens over in de laadbak van

een vrachtwagen. En nog steeds blijft het water stijgen. De Geul staat inmiddels zo hoog dat

het water over de bruggen stroomt in plaats van eronderdoor. En zie je die balkons die

overhangen boven de rivier? De kolkende watermassa sleurt en trekt eraan, beukt erop. Het

is onmogelijk je er staande te houden en het is een wonder dat ze het hebben overleefd.

16 Muren van Mergel

We gaan hier rechtsaf onder de Geulpoort door en steken rechtdoor het plein over. We

houden de linkerkant aan. Terwijl het water over de bruggen stroomt, slepen ondernemers

hier op het plein zandzakken aan. Maar het helpt nauwelijks; in winkels en restaurants sta je

tot je enkels in het water. En dat terwijl veel huizen muren hebben van mergel, een

kleiachtige kalksteen die vocht opzuigt – en lang vasthoudt. We gaan dadelijk op het plein, na

het augmented reality punt, linksaf de passage in.

17 Theo Dorrenplein

We zijn aangekomen bij een Augmented Reality (AR) punt. Hier kunnen we zien hoe hoog

het water destijds kwam tijdens de watersnood. Pak je telefoon erbij om de waterhoogte te

kunnen zien. Klik op de AR-knop op je scherm en kijk met je telefoon om je heen. Dan vertel

ik je zo wat je ziet. We staan hier op het Theo Dorrenplein. Destijds kwam het water in

Valkenburg tot wel 1 meter 25 hoog. Als je met de camera om je heen kijkt zie je hoe dat

moet zijn geweest voor de bewoners van Valkenburg.



18 De wanhoop nabij

Als alles is opgeruimd duurt het vaak nog lang voor een gebouw weer gebruikt kan worden.

Op de doorweekte muren blijft niets zitten, verf pakt niet en een behangetje valt er sneller af

dan je het plakken kunt. Vooral de horeca is de wanhoop nabij; de watersnoodramp treft de

stad midden in het toeristische hoogseizoen. Na alle lockdowns vanwege de coronapandemie

kunnen ze nu wéér niet open.

19 Het plein op

We gaan hier linksaf het pleintje op. Als je doorloopt naar het water kun je daar weer links tot

je bij een bruggetje komt.

20 Old Hickorybrug

Zie je daar die smalle brug? Dat is de Old Hickorybrug. Daar gaan we overheen, en dan aan

de overkant rechtsaf, de Kerkstraat in.

21 En dan krijg je dit

We volgen de Kerkstraat tot aan de kruising en steken dan over, schuin rechtdoor de

Koninginneweg op. Dit kleine kasteel waar we nu langs lopen, staat hier al sinds de

middeleeuwen. Kasteel Den Halder heet het, en tijdens de ramp van 2021 krijgt het te maken

met dubbele pech. Want alsof een watersnood nog niet genoeg is, breekt in het kasteel ook

nog eens brand uit . Een noodaggregaat veroorzaakt kortsluiting in de meterkast. Midden in

de nacht horen mensen felle knallen, en kort daarna springen de ramen uit hun sponningen

en slaan de vlammen naar buiten. Voor Henri Spronck, die een kantoor heeft op de begane

grond, is het niet te bevatten. „We waren net klaar met opruimen en schoonmaken”, zegt hij.

„De troep die het water hier had achtergelaten ligt nog buiten. En dan krijg je nu dit

eroverheen.” Aan bluswater is gelukkig geen gebrek, en de brandweer voorkomt dat het

kasteel écht onherstelbare schade oploopt.



22 Door het water verzwolgen

We gaan hier rechtsaf de Emmalaan op. Probeer je eens voor te stellen dat je hier loopt, in

die rampnacht, in de stromende regen. De straatverlichting is uitgevallen, in geen enkel huis

brandt licht. Twee straten verderop woont een vriend, die zijn oude vader verzorgt. Omdat de

oude man slecht ter been is, ga je kijken of ze hulp nodig hebben. En dan kom je bij de brug.

Het raast en kraakt, een auto wordt meegesleurd en tegen de reling van de brug gedrukt. En

dan dondert de brug in elkaar, de auto verdwijnt in de diepte. Water kolkt eromheen. Aan de

overkant wordt een bestelbus meegesleurd, voor je ogen wordt het gevaarte door de

watermassa verzwolgen.

23 De noodbrug van Frevoo

Daar sta je dan. Tussen jou en de overkant kolkt de Geul met donderend geweld voorbij. En

het water komt steeds hoger, je moet terug als je niet ook meegesleurd wil worden. Net als

die avond zit er ook nu niets anders op dan omkeren. We lopen terug, de Emmalaan af. We

houden rechts aan tot we bij de Plenkertstraat komen. Volgens Paul Geurts van Waterschap

Limburg blijkt uit onderzoek dat niet een auto de boosdoeners is, maar het water. Dat dendert

er zo massaal onderdoor, dat de brug er als het ware op gaat drijven. Tot de stuwing zo groot

wordt dat de hele constructie het begeeft. Door het wegspoelen van de brug bezwijkt ook de

kademuur. Daarmee verdwijnt ook de showroom van het aangrenzende garagebedrijf in de

Geul. Omdat ook de andere bruggen onbetrouwbaar zijn geworden, is er geen mogelijkheid

meer om van de ene kant van de stad naar de andere kant te gaan. De Geul splijt de stad

letterlijk in tweeën. Daarom geeft burgemeester Prevoo opdracht aan het leger om een

noodbrug aan te leggen. Later zal de stad besluiten om de brug te herbouwen. Maar zoiets

kost tijd; als de schop in de grond gaat, is de ramp al zeker meer dan twee jaar geleden .

24 Buurtschap Plenkert

Hier gaan we linksaf, de Plenkertstraat op.

25 Naar het centrum

We gaan hier linksaf, de Wilhelminalaan op en dan meteen weer rechts, de Halderstraat in.



26 Den Halderpark

We zijn aangekomen bij een Augmented Reality (AR) punt. Hoe gingen de mensen hier om

met zo'n plotselinge watersnood? Pak je telefoon erbij om de geschiedenis terug te halen.

Klik op de AR knop op je scherm en volg dan mijn instructies. Ik vertel je waarop je de

camera moet richten en wat je vervolgens ziet. Richt je camera op het water links in het Den

Halderpark. Door het alsmaar stijgende hoge water is een noodsituatie ontstaan en mensen

vertrekken naar een hoge droge plek of worden geëvacueerd. We zien hier een vrouw van

101 die wordt weggedragen.

27 Ondernemersrisico

We gaan hier rechtsaf, de Kerkstraat in. Die lopen we helemaal uit tot het eind. Daar gaan we

linksaf, de Muntstraat in. Als je hier in het centrum van Valkenburg zo eens om je heen kijkt,

dan zie je winkels, cafés, restaurants, hotels en nog meer winkels, cafés, restaurants en

hotels. Vaak kleine bedrijven, die zwaar te lijden hebben onder de gevolgen van de

watersnood. Ondernemersrisico, hoor je dan soms zeggen. Het is een woord dat vaak valt als

bedrijven in de problemen komen omdat er van alles misgaat. Corona. Een slechte zomer.

Een onverwachte oorlog. Of een watersnoodramp die de toeristen met omzet en al de stad

uitspoelt. Maar kun je wel rekening houden met zoveel tegenslag? Daar moesten we zo maar

eens een stukje kansberekening op loslaten. Niet vergeten: bij de Grendelpoort gaan we

linksaf de Muntstraat in.

28 Risico nul

We houden hier rechts aan. Ondernemers zijn niet de enigen die proberen rekening te

houden met risico’s. De Waterschappen doen dat ook. Begin juli valt er meer regen dan ooit

in zo’n kort tijdsbestek. Meer zelfs dan iemand ooit voor mogelijk had gehouden. Achteraf

zeggen analisten dat zoiets misschien eens in de negenhonderd jaar kan voorkomen . De

kans dat dat dan nét in de vakantieperiode valt, én aan het eind van een lange periode van

lockdowns, dát risico is natuurlijk nul. En tóch is dat precies wat er gebeurt. Hoe moeten al

die winkels en horecazaken zoveel tegenslag te boven komen?



29 Kunstmatige Geul

Voorbij die poort daar, de Berkelpoort, is direct rechts een verhoogd terras. Iets daarnaast is

een trap omhoog. Dat is de Van Meijlandstraat, en die moeten we hebben. We lopen de Van

Meijlandstraat uit tot aan het einde, waar we met de trap weer naar beneden gaan. Je kunt

hier alvast een beetje oefenen voor de klim verderop. Je voelt het meteen aan je benen,

Limburg is bij lange na niet zo plat als de rest van Nederland. En dat is ook waarom het water

hier zo vreselijk tekeer kon gaan tijdens de watersnood van 2021. Door de hoogteverschillen

is de Geul altijd al de snelst stromende rivier van ons land. Met normale waterstanden is dat

vooral mooi om te zien. Maar als die smalle Geul opeens evenveel water moet verplaatsen

als bijvoorbeeld de Maas, dan ontstaan er krachten die niet meer te beheersen zijn. Het

Waterschap Limburg staat dus voor een ingewikkelde opgave. De waterstanden in de Geul

mogen in de toekomst niet weer zo hoog komen als in juli 2021. Voor een deel was er al een

oplossing, die net klaar was voor de ramp: een kunstmatige geul die meer water kan afvoeren

als het lange tijd hard regent. Maar – er moet dus nog meer gebeuren.

30 Een zwembad per seconde

We gaan hier links, de Daalhemerweg op. Van beide kanten komen fietsers en auto’s, dus let

goed op waar je loopt. Behalve die kunstmatige geul werkt het Waterschap aan nieuwe

kademuren en een regenwaterbuffer. Op het hoogtepunt van de ramp moest de Geul zo’n

honderdvijfendertigduizend liter water per seconde afvoeren. Dat is een zwembad van zo’n

twintig meter lang en vijf meter breed. En dat dan dus elke seconde. Stel je voor hoe

reusachtig groot zo’n buffer moet zijn om een verschil te maken. Tussen de zes en tien

miljard liter, schat het Waterschap. Dat zijn duizend voetbalvelden met een muur van twee

meter hoog eromheen. Maar zijn er dan geen alternatieven? Ja, de kademuren ophogen. Als

die drie meter hoog zijn, dan blijft Valkenburg misschien droog. Maar dan krijg je een soort

van Berlijnse muur die de stad in tweeën splijt. En nog iets anders: als het water in

Valkenburg niet weg kan, dan overstromen de steden en dorpen die lager aan de rivier liggen

wel. Zo verplaats je dus alleen het probleem.



31 Tunnel voor een rivier

We nemen hier de trap omhoog aan de linkerkant van de weg. Bovenaan de trap houden we

rechts aan en gaan we met de weg mee omhoog: de Heunsbergerweg op. Zo, we gaan hier

even serieus klimmen, want we moeten naar de andere kant van dit bergje. Een tunnel zou

hier misschien best handig zijn. Daar zijn trouwens wel plannen voor. Een tunnel onder heel

Valkenburg, van zuidoost naar noordwest. Die tunnel kan dan bij hoogwater helpen om

overstromingen te voorkomen. Aan de ene kant van de stad stroomt een deel van het

Geulwater erin, en aan de andere kant stroomt het weer terug in de rivier. Dat helpt wel iets,

maar hoeveel is moeilijk te zeggen . “Als je besluit om in Valkenburg een tunnel te graven,

dan heeft dat nadelige gevolgen voor Meerssen, een buurgemeente 6 km verderop”, zegt

Astrid Ceulemans van de Gemeente Valkenburg. “We onderzoeken daarom het hele

stroomgebied van de Geul. Met de Waterschappen, Defensie en de Rijksoverheid kijken we

vooral naar regio-oplossingen, want lokale oplossingen helpen niet, je moet regionaal

denken” . Hoe gaat het, trouwens, voel je de klim al in je benen? Nog even volhouden, de top

is nu niet ver meer.

32 Bijna boven

We komen hier bij een splitsing. We maken een scherpe bocht naar links.

33 Brokken en vragen

Goed nieuws! Hoger dan dit gaan we niet. Vanaf nu is het enkel omlaag. Hier boven kan je

nog even rondkijken en rustig bijkomen. Als je klaar bent om verder te gaan lopen we links

langs het sprookjesbos het paadje in. Een ramp is geen ramp zonder nasleep. Een week,

misschien twee weken lang, heeft niemand in het land het over iets anders dan het

watergeweld in Limburg. Maar als de rest weer verder gaat met het gewone leven, zitten de

mensen hier nog met de brokken. En met vragen. “Om zes uur stond het water in Gulpen al

zo hoog dat de auto’s er niet meer konden komen”, zegt ondernemer Yvonne Middelkoop.

“Maar om acht uur wisten wij hier in Valkenburg nog van niks. Als we eerder waren

gewaarschuwd, hadden we nog van alles kunnen doen. Terrassen ontruimen, kelders

leegruimen en waardevolle spullen naar boven brengen.”



34 Giro 777

We blijven het pad volgen, tot we bij een splitsing komen. En hoe zit het met de schade? Op

giro 777 komt in de weken na de ramp een bedrag van 11,8 miljoen euro binnen,

bijeengebracht door ons allemaal. Maar alleen al in Valkenburg bedraagt de schade ruim

vierhonderd miljoen. Ondernemers lopen bijvoorbeeld ook inkomsten mis, doordat hun bedrijf

niet open kan. “Wij hebben een zaak in Valkenburg”, vertelt Yvonne Middelkoop, “en we

hebben appartementen en een brasserie bij kasteel Schaloen, aan de Geul. Voor allebei

hebben we dezelfde verzekeraar. In de binnenstad ging de schadeafhandeling goed, maar

voor het kasteel krijgen we niks voor de omzet die we mislopen. Volgens de verzekeraar

hadden we door corona sowieso al geen omzet. Maar dat is natuurlijk onzin, want juist in die

week ging alles weer open. Zonder de ramp hadden we topdrukte gehad.”

35 Trauma's en depressies

We volgen het pad hier naar rechts. Burgemeester Daan Prevoo ziet anderhalf jaar na de

ramp nog elke dag hoe mensen gebukt gaan onder de gevolgen. Hun leven is ontwricht, ze

krijgen psychische klachten – tot trauma’s aan toe. “Om het psychische leed te verzachten,

moet eerst de praktische kant goed afgehandeld worden”, zegt de burgemeester. “Dat

gebeurt niet, mensen moeten lang wachten en de schadevergoeding is vaak te laag om de

kosten te dekken. Daardoor moeten ze geld lenen, zodat ze nog dieper in de schulden

komen. De overheid beloofde een ruimhartige compensatie, maar de problemen stapelen op.”

36 Naar rechts

Hier houden we rechts aan.



37 Een grotere rol

We gaan hier naar links op de Sibbergrubbe, en dan meteen rechts op de Oud

Valkenburgerweg. Niet alleen crisisteams en waterschappen hebben zo hun ideeën over wat

er beter kan en beter moet . Ook Daan Prevoo heeft daar een duidelijke visie op. Zijn ervaring

in Valkenburg heeft de burgemeester ervan overtuigd dat de overheid een veel grotere rol

moet krijgen bij rampen zoals deze. “De overheid heeft als taak onze veiligheid te

garanderen”, legt hij uit. “Van ons belastinggeld worden ook dijken gebouwd. Dan vind ik het

ook logisch als gedupeerden van een ramp zich tot de overheid kunnen wenden. Ik zou het

goed vinden als er permanent een rampenfonds zou klaarstaan. Bij een ramp kan er dan veel

eerder en beter met de schadeafhandeling worden begonnen. Extreme neerslag, extreme

droogte en extreme hitte vragen om meer leiding.” Duidelijke taal van de burgemeester, vind

je niet? En dan is het woord klimaatverandering nog niet eens gevallen. Wij zijn intussen

alweer bijna aan het eind van deze waterwandeling. Daar verderop links is de ingang naar de

parkeerplaats, het startpunt van onze route. Tijd om afscheid te gaan nemen dus. Ik vond het

fijn dat je er was. En als je nog eens zin hebt in een wandeling: er staan nog veel meer

podwalks zoals deze voor je klaar. Voor nu wens ik je een voorspoedige en droge reis terug

naar het hier en nu van onze eigen tijd.

Gefeliciteerd! Je hebt de podwalk in Valkenburg voltooid. De route was 4,7km lang.


